
Om vòòr de dienst te lezen: 
 
Vroeger bepaalde de dominee welk Bijbelgedeelte in de 
kerkdienst aan de orde kwam. Van Advent, de tijd voor 
Kerst tot Pinksteren lag het enigszins vast. Maar daarna 
had je alle vrijheid. Niet dat voorgangers dat altijd zo er-
voeren. Op een gegeven moment kwam er een Bijbel-
leesrooster. Nu is er zelfs een Oecumenisch Bijbellees-
rooster. Prachtig. Maar soms verbaas ik me over de keu-
ze van het Bijbelgedeelte. Nu gaat het over bidden. 
Als Psalm staat aangegeven voor deze zondag Psalm 
121. Een Psalm is een gebed. Soms ‘spreekt’ de Psalm  
mooie geloofstaal. Het komt wel heel zeker over. Wat 
gezegd wordt hóópt de dichter. ‘Dat het zo mag zijn…’.  
Na de woorden die richting willen geven klinkt Lied 973. 
Dit laat ik heel vaak zingen. Het is gedicht door een 
Amerikaanse non, die een grote schat van kerkelijke lie-
deren geschreven heeft, Dolores Dufner, * 1939. Zij vat 
goed samen waar het bij geloven om gaat. 
Na de lezingen zingen we Lied 313, Het lied komt uit de 
tijd van de Reformatie, van Luther. Het is van een Tsje-
chische priester die met de Reformatie meeging, † 1582. 
God schonk ons een rijke schat van wijsheid in het 
Woord. Dat wijst ons naar een gelukkig leven. 
Ik koos dit lied omdat ik geen lied kon vinden dat aan-
sloot bij het thema, het gebed.  
Het lied na de uitleg is Lied 316. Dit is van de hand van 
de blinde ds. Jan Wit (1914-1980). Ik ken hem vanuit 
Groningen, waar hij enkele jaren aan de theologische 
faculteit werkte. Daar had hij ook een eredoctoraat ge-
kregen. Er staan diverse liederen van hem in het Lied-
boek. 
Ons slotlied is Lied 992. Het is van de hand van een 
Nieuw Zeelandse dominee, W.L. Wallace, 1933-2024. 
Hij werkte in de armere stedelijke buurten. Hij onder-
streept dat geloven een wijze van leven is: Recht doen 
en trouw zijn; omzien naar alles wat er leeft. 
We hebben een goede viering met elkaar!. 

Enkele teksten: 
 

Gebeden  
veranderen de wereld niet. 
Gebeden veranderen ménsen. 
En ménsen  
veranderen de wereld. 
     Albert Schweizer. 
 

Gebed uit India 
Hoe kan ik God danken, 
als Hij slechts mij te eten geeft? 
Als mijn buurman honger lijdt, 
hoe kan ik dan zeggen: 
Heer, dank voor deze maaltijd ? 
 
Moet ik God soms loven 
als Hij slechts mijn lichaam kleedt 
en alleen mijn gezin een woning 
geeft? 
Als mijn buurman naakt is 
en slapen moet op straat, 
hoe kan ik dan zeggen: 
Geloofd zij de goedheid van de 
Heer: 
 
Moet ik God soms prijzen, 
als Hij slechts mij gezondheid 
geeft 
en alleen aan mij de vrijheid? 
Als mijn buurman ziek is, 
eenzaam of onderdrukt, 
hoe kan ik dan zeggen: 
Dank U, God, 
om uw barmhartigheid? 
 
Zou ik God kunnen danken, 
omdat ik uitverkoren ben ? 
Miljoenen mensen leven nog 
in de duisternis en dood; 
zou ik dan kunnen bidden: 
Dank U, God, 
dank U voor Uw keuze ? 
 
Ik geef jou niet, mijn kind, 
te eten en te drinken, 
opdat jij alleen verzadigd raakt 

en blij om al die gaven. 
Ik schenk ze jou, opdat jij deelt 
opdat een ieder door wat jij doet 
mijn goedheid smaken mag. 
 
Ik geef jou niet, mijn kind, 
die kleding en een woning, 
opdat jij alleen beschutting vindt. 
Om je buurman te verwarmen, gaf ik kleren 
en een huis als toevluchtsoord voor velen. 
Door jou zullen ze mijn goedheid zien, 
mij loven, overal. 
 
Mijn kind, ik heb jou niet uitverkoren 
om op je lauweren te rusten. 
Als medewerker wil ik jou, 
om mijn liefde uit te dragen. 
En ieder zal mijn aanwezigheid ervaren, 
duisternis zal in licht verkeren 
en ieder zal mij prijzen. 
     (uit Wereldwijd Brevier, 2 118-119, Johnson Gnanabaranan) 

 
 
Vrede 
Alleen de rijst die we samen delen, voedt. 
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst. 
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding. 
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi. 
Alleen de woorden die we samen vinden, 
zijn verstaanbaar. 
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 
Alleen de vrede die wij samen maken, wordt wereldwijd. 
      (uit Wereldwijd Brevier, 2 , 142, Suriname) 
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Voorbereiding:   Als de woorden van God klinken 
    komt er licht om ons heen. 
          De woorden willen zijn als een baken, 
                  waarop we ons richten, dag en nacht. 
 
Zingen: Psalm 121:1  
 
Bemoediging (naar Psalm 121) 
Omhoog kijk ik. Daar komt mijn hulp vandaan. 
God helpt; Hij gaat met je mee; bij Hem ben je veilig. 
Er overkomt je geen kwaad, niet overdag,  
en niet in de nacht. 
De Heer zal je steeds beschermen;  
kwaad zal je niet raken. 
De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat. 
Je leven lang.   
 
Zingen: Psalm 121: 2 en 3  
 
Met de kinderen 
 
Lezen: (naar Michael Steehouder, Een kring van mensen 130) 
 

Er is een wereld van groten en machtigen. 
Van dikdoenerij en ellebogenwerk. 
Van grote monden en brutale bekken 
 
En er is een wereld van kleinen en machtelozen 
Een wereld van liefde en aandacht. 
Een wereld van luisteren en zorg om elkaar. 
 
In die ene wereld leven mensen langs elkaar heen, 
gunnen mensen elkaar het licht niet 
regeert het 'ikke, ikke'. 
 
In de andere wereld dragen mensen elkaar 
en geven ze elkaar een kans. 
 
Deelnemen aan het leven van Jezus, 
Hem ontvangen in je leven, dat is: 
ja-zeggen tegen die wereld  
waarin elke mens telt 
en de kleinen worden gehoord. 
 
Daar is niet het belangrijkste 
dat een land weer groot gemaakt wordt...; 

...wat dat dan ook is. 
Daar wil men dat mensen tot hun recht komen; 
dat niemand ten onder gaat; 
dat geen mensen verdrukt worden  
of tussen wal en schip gekraakt worden. 
Daar worden mensen niet voortgedreven 
door nationalistische ideeën: 
'Nederland weer voor de Nederlanders...'; 
...wat dat dan ook mag zijn. 
Daar komen mensen voor anderen op; 
juist voor hen  die buiten de boot dreigen te vallen..., 
letterlijk. 
 
Ja, deelnemen aan een leven met Jezus, 
dat is ja-zeggen tegen een wereld  
waarin elke mens telt en de kleinen worden gehoord. 
   (naar Marinus van den Berg) 

 
Zingen: Lied 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 

 
Voor de de Schrift openen 
 Laat Uw licht over ons schijnen,  
 nu Uw eeuwenoude Woord  
 wordt geopend. Laat verdwijnen  
 wat ons luisteren verstoort.  
 Dat het van begin tot einde  
 helder door ons wordt gehoord. 
 
Lezen: Psalm 142 (uit: Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij) 

 
Roepen. Schreeuwen is het. 
‘Wie roep je’, zeggen ze. 
Schreeuw niet zo, jij. 
 
God roep ik. God, schreeuwt mijn stem. 
Woede om belediging en leugen. 
 
God roep je? -  Wil je aandacht? 
Hij luistert? Antwoordt? 
Bij Hem ben je veilig? Een vader? 
 
Ja, om aandacht schreeuw ik. 
En Hij hoort. Dat geloof ik. 
Dat troost me. Ja, Hij zal. 
 
Zingen: Lied 313:1 (Een rijke schat van wijsheid) 

Lezen: Lukas 18:1-8 
 
Zingen: Lied 313 :4 en 5 
 

Uitleg 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 316:1, 3 en 4 (Het 
woord dat u ten leven riep) 
 

Gebeden 
 
Collectes  
 
Zingen: Lied 992   (Wat vraagt 
de Heer nog meer van ons) 
  
Zegen       
 
Ga met ons mee, God van de 
mensen, 
en breng ons tot leven. 
 
Uw licht wil meegaan, en schij-
nen in onze duisternis; 
dat wíj licht en leven zijn voor 
mensen om ons heen. 
 
Uw vrede wil de aarde vervullen, 
dat mensen weer hoop krijgen 
en léven 
waar alles in puin ligt. 
 
God, ga met ons mee, en breng 
óns tot leven. 
Uw licht, liefde en vrede wil met 
ons zijn. 
 
Zingen: Zing ‘amen’.  
 
Afsluitend orgelspel 
 
Koffie/thee ea drinken  
                ...met nagesprek 
 
 


